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Zondag 24 maart, Palmzondag    
 Grote Kerk gesloten   

In deze paasperiode zijn onze diensten wisselend in de Grote Kerk en in de Pniëlkerk. 
Komende week wordt een Nieuwsbrief verspreid met daarbij de orden van dienst van later 
deze week. 
Komende zondag is de viering van Palmpasen in de Pniëlkerk. Deze dienst om 10.00 uur 
wordt geleid door dominee Marco Montagne. De dienst is te volgen via Pniëlkerk Almelo - 
Kerkdienstgemist.nl   
 

Dinsdag 26 maart, oecumenische vesper in de Stille Week    
 19.00 uur Grote Kerk    

De oecumenische vesper in de Stille Week voor Pasen begint om 19.00 uur. De vesper 
wordt geleid door geestelijk verzorger Sape Visser. Organist is Henk Kamphuis. Cantor is 
Dick van Zwieten. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd. Die vindt u ook onder  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  en op onze website  
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina 
 
Donderdag 28 maart: Witte Donderdag. De 
Grote Kerk is gesloten. Om 19.30 uur is een 
gezamenlijke viering in de Pniëlkerk. Deze dienst 
van Schrift en Tafel wordt geleid door dominee 
Marco Montagne. 
 
Goede Vrijdag 29 maart, 19.30 uur, gaat 
dominee Rein van Dijk voor in de Grote Kerk. 
 ‘Op 29 maart, goede vrijdag, om 19.30 uur 
willen we, met elkaar, in de Grote Kerk, vierend 
gedenken hoe Jezus Christus gekruisigd wordt 
om- en aan onze zonden. Tijdens deze dienst 
kan een ieder die dat wil, een roos neerleggen 
bij het kruis dat in de kerk is opgesteld. Wilt u 
daartoe zélf een roos mee nemen?’  
Dominee Rein van Dijk. 
 
Zaterdag 30 maart, Paasnacht, 20.00 uur. 
Dominee Wiert Sarolea leidt dan de dienst van 
Schrift en Tafel in de Grote Kerk. 
 
Zondag 31 maart, Pasen. De Grote Kerk is 
gesloten. Om 10.00 uur is een gezamenlijke 
dienst in de Pniëlkerk geleid door dominee 
Marco Montagne. 
 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1072-Pnielkerk-Almelo
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1072-Pnielkerk-Almelo
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
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‘Volgend jaar in Jeruzalem!’ - over het paasontbijt 
De wens ‘Volgend jaar in Jeruzalem’ komt uit de Joodse Seder, dat is de orde van dienst, 

voor de Pesach-maaltijd. Ze geven daarmee aan dat het heden nog niet helemaal goed of 

bevrijd is, maar dat ze de hoop levend houden en eraan werken dat het volgend jaar beter 

zal zijn. Zo zal er op Paasmorgen om 08.30 uur een paasontbijt in de Pniëlkerk zijn, 

voorafgaand aan de Paasdienst, dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers… Maar er is 

helaas te laat bij stil gestaan dat het een gezamenlijke Paasdienst met wijkgemeente de 

Grote Kerk betreft. Daardoor zijn de Pniël-kerkgangers wèl, maar de Grote Kerkers niet, tijdig 

uitgenodigd. Eh … enig schaamrood is hier op zijn plek!! Vervolgens lopen we nu tegen de 

logistieke grens aan dat er eigenlijk te weinig plaats is voor nog eens een forse groep extra. 

Gevolg: het ‘samen’ komt bij het ontbijt dit jaar niet uit de verf…. Vandaar de titel van dit 

stukje: ‘Volgend jaar beter!!’ De mooie gewoonte om de eerste Paasdag opgewekt te 

beginnen met een ontbijt als gemeente van de opgestane Heer nemen we graag mee in 

onze gezamenlijke Protestantse Gemeente Almelo waar we nu aan bouwen. Met excuus en 

de oprechte wens voor iedereen ‘zalig Pasen!’ 

Het moderamen van de Pniëlkerk, Siemen Albada, Ada Hoornweg, Marco Montagne, 

Fien Venema, Hanneke Timmer.  

Stuurgroep Loslaten & Opnieuw beginnen 
De stuurgroep van het project Loslaten & Opnieuw beginnen 
heeft het proces begeleid om te komen tot een beslissing over 
de plek en de contouren van de nieuwe Protestantse 
Gemeente Almelo. Op dit moment is de stuurgroep bezig 
uitvoering te geven aan de rapportages van de verschillende 
bouwteams en daarover te adviseren aan de Algemene 
Kerkenraad. Er wordt wel eens gevraagd: wie zitten er nu 
eigenlijk in de stuurgroep. Wel dat zijn de moderamina 
(dagelijkse besturen) van de Algemene Kerkenraad en de Colleges van Kerkrentmeesters en 
Diakenen. Te weten: Jan van Marle (voorzitter), Ineke Munter (secretaris) en Erik Timmer 
(penningmeester) van het College van Kerkrentmeesters; Christina Meier (voorzitter) en 
Lolke Jan (penningmeester) van het College van Diakenen; Aart Ek (voorzitter), Dinant Pas 
(scriba), Marco Montagne, Jan van Marle en Christina Meier van de Algemene Kerkenraad. 
Bij hen kunt u altijd terecht als u vragen heeft over de voortgang van het project Loslaten & 
Opnieuw beginnen. 
Algemene Kerkenraad 

  

Over verwondering gesproken 
Maandag 8 april wordt in De Bleekkerk een bijeenkomst ‘Over verwondering gesproken’ 
gehouden. Kijk mee naar een aflevering van de tv-serie De Verwondering (Annemiek 
Schrijver). Daarna gaan we met elkaar in gesprek over het thema. Ronald van den Houten, 
Ali Manenschijn en Rianne Kobes leiden de avond. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
Ontvangst met koffie of thee vanaf 19.45 uur. Om de kosten te drukken is een bijdrage van 
vijf euro zeer welkom. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelding is nodig en kan 
via rianne.kobes@gmail.com. Tot die tijd: blijf je verwonderen, zie in het gewone het 
bijzondere. 
Rianne Kobes 

mailto:rianne.kobes@gmail.com
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Oproep viering 26 mei 
In het Engels heet het ‘Messy church’, in veel kerken heet het ‘Kliederkerk’ – maar ik noem 
het Creakerk: creatieve kerkdiensten voor mensen van alle leeftijden rondom een thema dat 
in de Bijbel te vinden is én raakt aan ons dagelijks leven. Het zijn vieringen met een 
sprankeling, levendig en veelzijdig. Wil je meer weten: www.kliederkerk.nl  
Zondag 26 mei willen wij in de Protestantse Gemeente Almelo een dergelijke viering houden. 
Maar dat kan een domina niet in haar eentje: daarvoor heb je een team nodig. Wie weet heb 
jij zin om je in te zetten voor deze Creakerk viering op 26 mei? Na Pasen gaan we dan eens 
samen om de tafel zitten om hiermee aan de slag te gaan. Ben je creatief, wil je wel 
meedenken en iets bijdragen in de uitvoering, meld je dan aan bij  
Monica: hetkerkuiltje@gmail.com of 0546-840484 of via whatsapp 06 25 39 39 74  
 

Pastorale hulp 
Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk 
verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U 
kunt hen bereiken:  
Arie van Houwelingen (0546 - 433 590),  
Sape Visser (06 2939 1638),  
Wiert Sarolea (06 2353 2866). 
Namens uw wijkgemeente Grote Kerk  
Ben ter Haar 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
 
 
 
 

http://www.kliederkerk.nl/
mailto:scriba.grotekerk@pga-almelo.nl

