18 september 2022, eerste zondag van de herfst

Grote Kerk Almelo 2022

Voorganger: ds. S. Hiemstra

organist: Ineke Kobes; lector: Anja Moet

Woord van welkom en mededelingen

Orgelspel en aansteken van de kaarsen

Bemoediging en drempelgebed:

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v: O God, keer U o m naar ons toe

a: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.
v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien

a: EN GEEF ONS UW HEIL!

<

: O Heer! Hoor ons gebed
a: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN

... [gebedsstilte] ...

<

: Heilig ons hart, o Heer,

a: ZODAT WIJ KIND-AAN-HUIS KUNNEN ZIJN
IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM,
DOOR HEM DIE ONZE MEESTER IS:

JEZUS MESSIAS.

AMEN

Openingslied: lied 122 1,2 en 3

allen gaan daarna staan

allen gaan daarna zitten



Kyrie en Gloria:
v:[...]
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,

want zijn goedheid is zonder einde:

Liedboek 270a

Groet en Gebed van de zondag:

v: De Heer is met u allen!

a: ZIJN VREDE IS MET U!

Vi,

dit uur en alle dagen van ons leven,

a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

AMEN.

DE SCHRIFTEN

Lezing uit het Oude Testament: Amos 8,4 -7
v/l ...

Woord van de Eeuwige!

a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek: lied 310 1,2,3,4en 5
allen daarna gaan staan
Lezing van het evangelie: Lucas 16,1 - 15
Liedboek 270c
v: evangelielezing
Liedboek 270d
allen gaan zitten

Zondagslied: lied 841 1,2,3 en 4

Uitleg en verkondiging



Schriftlied: lied 1001 1,2 en 3

Gebeden:
- Voorbede:
v/l: ..., zo bidden wij samen:
Acclamatie Liedboek 368;j
- Gebedsstilte
a: ONZE VADER
allen gaan staan

Slotlied: lied 712 1,2,3 en 4

Wegzending en zegen:

Orgelspel

Collectes

18 september: KiA, Syrie : De kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrie
vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrie
wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie
ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen,
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer
opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen.

Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap -
betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de

toekomst.

Wilt u bij het verlaten van de kerk dit liturgieblad daar

terugleggen?



