
8 oktober 2023, derde zondag van de herfst 

Grote Kerk Almelo 

Voorganger: ds. I. Pijpers 

organist: Henk Kamphuis; lector: Chiury de Nijs 

m.m.v. de cantorij 

 

Woord van welkom en mededelingen 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                                     allen gaan daarna 

staan 

 

Bemoediging 

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Onze hulp is in de naam van de Heer,  

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Drempelgebed gezongen: lied 298 

I = cantorij, II = allen  

 

Antifoon: lied 711b  

1e keer cantorij; 2e keer allen 

 

Openingslied: lied 121 1,2,3 en 4 

 

Antifoon                                                                                                                           allen gaan daarna zitten 

 

Kyrie en Gloria: 

v: […] 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, 

want zijn goedheid is zonder einde: 

Liedboek 270a 

 



Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 

a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 18, 13 - 24 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Antwoordpsalm: lied 19a  

 

Lezing uit de brieven: 1 Johannes 3, 18 - 24 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 992 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                          allen daarna gaan staan 

Lezing van het evangelie: Matteu s 7, 1 - 14  

Liedboek 270c 

v: evangelielezing 

Liedboek 270d 

                                                                                                                                                      allen gaan zitten 

Uitleg en verkondiging 

 

Schriftlied: lied 993 1,2,3,4,5,6 en 7 



Gebeden 

Voorbede: 

v/l: 

…, zo bidden wij samen: 

Liedboek 368j 

Gebedsstilte 

ONZE VADER…  

Gebed over de gaven 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Slotlied: lied 422 1,2 en 3 

 

Wegzending en zegen: 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

08 oktober PKN, Pioniersplek: brengt de kerk naar de mensen toe  

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte 

is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn.  

Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in 

ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 

pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen 

voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.  

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk 


