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Gemeentezondag  11 september 2022 

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 
 
Komende zondag 11 september willen wij het kerkelijk jaar openen met een 
gemeentezondag voor groot en klein, jong en oud, kortom voor alle gemeenteleden. 
Dit jaar hebben wij gekozen voor de locatie Erve Pezie. Een fijne plek om even 
anders met elkaar het gemeente zijn te beleven. 
 

Zondag 11 september is er dus geen kerkdienst in de Grote Kerk. We komen 

samen bij Erve Pezie, Bellinkhofsdwarsweg 3, 7604 PD Almelo. 

 
Het programma begint om 10.00 uur met een kerkdienst. Dominee Koos Sluiter is 
onze voorganger. Na een kopje koffie met iets lekkers, volgt het programma voor 
jong en oud. We houden nog even geheim wat we gaan doen. 
 
We sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd. Daarvoor vragen wij aan 
eenieder die komt om wat mee te nemen.  
 
Hoe gaat dat nu in z’n werk? Wel, de één maakt een quiche, de ander een salade 
met allerlei vrolijkheid erin. Weer een ander een schaal met ham en andere 
vleeswaren. Sommigen nemen een fles witte of rode wijn mee, een ander jus 
d’orange of ander drinken. Weer anderen maken een kaasplateau of hebben fruit bij 
zich of een heerlijke dipsaus. Niets moet, maar alles mag.  
Neem mee wat er nodig is voor het aantal personen waarmee u komt. Voor soep 
wordt gezorgd. U zult zien: er zal voldoende zijn voor iedereen! 
Namens de organisatoren Ineke Munter 


