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Geslaagde gemeentemiddag en -avond

Donderdag 21 november hebben wij onder het mom van Wij trakteren elkaar voor de
goede tijden die wij samen mochten beleven" met een gemeentemiddag en -avond
afscheid genomen van onze wijkgemeente de Grote Kerk. Het was een gezellig samenzijn
met veel belangstellende gemeenteleden. Foto’s en filmpjes uit de periode van onze
wijkgemeente werden vertoond. Allemaal aaneen gepraat door Harry Konijnenbelt en Wiert
Sarolea. De oud-predikanten Koos Sluiter, Pieter Endedijk en Otto Mulder haalden samen
met de aanwezigen herinneringen op aan hun tijd bij de Grote Kerk. Koster Jurrien Witvoet
deed met mooie verhalen bij de foto’s ook een duit in het zakje.

Aan het einde van de middag werd samen gegeten. Veel gemeenteleden hadden hieraan
een deel bijgedragen, hetgeen enorm werd gewaardeerd. Corrie Ubels reikte iedereen
zelfgemaakte onderzetters uit. Aan het slot van de bijeenkomst kregen alle gemeenteleden
een potloodtekening van Dick van Zwieten, van het oude interireur van de Grote Kerk,
gemaakt in de zomer van dit jaar. Op de tekening het liederenbord met lied 280. Met dit lied
is de middag en avond afgesloten.

En, natuurlijk, terugblikken is goed. Herinneringen ophalen is ook goed. Maar, vooruitkijken
is misschien wel beter. Want straks zijn wij ook samen in de Grote Kerk. Op weg naar een
toekomst met de belofte dat ons geloof ons allen hierbij zal sterken.

Wijkkerkenraad Grote Kerk
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Zondag 1 december, eerste zondag van advent

Aanstaande zondag 1 december vieren wij de eerste advent. In de Pniékerk gaat dominee
Marco Montagne voor. Ambtsdragers van onze wijkgemeente de Grote Kerk verlenen
hieraan hun medewerking. Lector is Rita van Oosterom.

De dienst is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Nadien wordt samen koffiegedronken.

Zondagavond 8 december wordt een speciale bronnendienst gehouden: een zangdienst met
muzikale begeleiding van Marleen Westerhof, Rianne Kobes, Elianne en Frank den Bakker.
We zingen liederen uit het Liedboek en Taizé. Het thema is: Een Lof-offer in Bethlehem.
Aanvang 19.00 uur in de Pniélkerk. Voorganger is Pieter Dekker uit Meppel. Het belooft een
bijzondere viering te worden.

Bronnenteam

Herdenkingsdienst
Hoog Schuilenburg

Woensdagmiddag, 27 november, hebben wij
de overleden bewoners van zorgcentrum
Hoog Schuilenburg herdacht. Het thema van
de dienst was ‘Herken je mij’. Wij hebben in
ons midden een kaarsje aangestoken als
een gebaar en een teken van licht en
vertrouwen, van troost en hoop. Door hen,
die ons lief zijn, bij hun naam te noemen,
bevestigen wij hun bestaan. Een aantal
bewoners hebben ook een kaarsje laten
branden als herinnering aan hun naasten of
dierbaren. Na een moment van stilte hebben
wij in deze donkere tijd van het jaar, in deze
onrustige angstige wereld, een kaars
aangestoken voor hen om wie niemand
treurt. We hebben stilgestaan bij de talloze
slachtoffers van oorlogen, geweld,
natuurrampen en onderdrukking. De cantorij
van wijkgemeente de Grote Kerk verleende
medewerking aan deze viering in Hoog
Schuilenburg.

Geestelijk verzorger Sape Visser



http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Morgengebed en afscheid koster

Zondag 22 december, vierde advent houden wij als wijkgemeente van de Grote Kerk om
10.00 uur ons morgengebed in de Schouw. Medewerking hieraan wordt verleend door de
cantorij. Na deze dienst is tijdens het koffiedrinken alle gelegenheid om afscheid te nemen
van onze koster Jurrien Witvoet.

Uw wijkkerkenraad

Kerstnachtviering

De Kerstnachtviering is dinsdag 24 december in kerkgebouw De Bleek, vanaf 19.45
samenzang, om 20.00 uur begint de viering (let op deze tijd, is anders dan in Kwintet
vermeld). De gezamenlijke Kerstmorgenviering, 25 december, is in kerkgebouw NOACH,
dan is er géén viering in kerkgebouw De Bleek

Nieuwsbrief PGA

Deze Nieuwsbrief van wijkgemeente de Grote Kerk stopt aan het einde van 2024. Per 1
januari verschijnt de nieuwsbrief PGA, die wekelijks uitkomt op donderdag of vrijdag. In deze
nieuwsbrief staan onder andere de vieringen/kerkdiensten, medeleven, agenda, activiteiten,
mededelingen etc. De Nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Als u deze Nieuwsbrief wilt
ontvangen, kunt u zich aanmelden via inschrijvennieuwsbrief@pga-almelo.nl

Bij geen mailadres kan een papieren versie worden gevraagd, U kunt zich hiervoor opgeven
bij Christina Meier telefoon 06-30563954. Kopij voor de nieuwe Nieuwsbrief kan vanaf eind
december worden ingeleverd bij nieuwsbrief@pga-almelo.nl

Beheerdersploeg De Schouw

Koster Jurrien Witvoet gaat per 1 januari 2025 met pensioen. Dit betekent dat wij vanaf dat
moment het beheer van de Schouw anders moeten inrichten. De planning, inkoop en
coordinatie wordt geregeld door het bestuur en een beroepskracht. Het dagelijkse beheer
willen wij heel graag met vrijwilligers invullen. Een aantal vrijwilligers heeft al aangegeven in
de Schouw te willen helpen, maar we willen graag een grote ploeg, zodat vele handen licht
werk maken. We nodigen daarom ieder gemeentelid die overweegt mee te willen doen in
deze ploeg, van harte uit op de informatiemorgen, Maandag 9 december 10.30 uur in de
Schouw. Namens de stuurgroep Loslaten & Opnieuw beginnen

Ineke Munter, scriba CvK

Pastorale hulp

Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk
verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U
kunt hen bereiken:

Arie van Houwelingen: (0546 - 433 590),

Sape Visser: (06 2939 1638),

Wiert Sarolea: (06 2353 2866).

Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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