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Zondag 10 december, tweede advent 
 10.00 uur Dominee Wolter Broekema 

 
Deze dienst van de tweede advent wordt geleid door dominee Wolter Broekeman. Het orgel 
wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Medewerking wordt verleend door de cantorij. Lector 
is Chiury de Nijs. De orde van dienst is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.  
 
De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  en op onze website 
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina 
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

Na de dienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw. 
 

De bloemschikking rond advent 
Afgelopen zondag vierden wij de eerste advent. De 
eerste adventskaars werd aangestoken. Deze 
eerste advent is een periode van bezinning, 
soberheid en inkeer breekt aan en heeft als 
liturgische kleur paars. Zo ook is dit de kleur van de 
tweede advent. Dan komt er wel iets meer licht in 
de schikking. De derde advent heeft aIs kleur roze. 
Er is wit bij het paars gekomen: het licht breekt 
door. Wij verheugen ons op de komst van Christus. 
De vierde advent heeft weer als liturgische kleur 
paars maar dan komt er wel meer kleur in de 
schikking. Met Kerst is de kleur wit: de kleur van het licht, de reinheid en zuiverheid. 
De basis van de bloemschikking zoals u die in de Grote Kerk ziet is een met groene takken 
bekleed vierkant, als symbool voor een venster waardoor we uitkijken naar Kerst. Dit 
kerstgroen symboliseert eeuwig leven. Hierop zie je hazelaartakken die Gods’ wijsheid 
uitbeelden. Vier adventskaarsen staan voor vier weken van voorbereiding en de vier 
windstreken. Elke kaars die wordt aangestoken symboliseert de toename van het licht en de 
verwachting van de komst van Christus. In het bloemstuk voor het venster zijn drie rode 
rozen verwerkt: als symbool voor de drie-eenheid: de vader, de zoon en de heilige geest, 
ook uitgebeeld in de driehoek vorm van het bloemstuk. De klimop die is verwerkt staat 
symbool voor de trouw van God en de onsterfelijkheid. De lisianthus staat voor 
dankbaarheid. 
Riet Abcouwer 
 

Nieuws jeugdwerk ZININ 
In de Pnielkerk is deze zondag een jong- oudzondag die om 10 uur 
begint. 
Team jeugdwerk ZININ 
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Wijkgemeente Grote Kerk naar ‘herberg’ Pniël 
Wij gaan als wijkgemeente de Grote Kerk Loslaten, 
om de kerk klaar te maken voor ingebruikname voor 
de gehele Protestantse Gemeente Almelo. Dat 
Loslaten gebeurt zondag 25 februari met een 
kerkdienst, geleid door dominee Kees Sluiter. Aan 
het einde van deze dienst dragen wij onze symbolen 
naar buiten. Dat geldt onder meer voor de 
kanselbijbel, de hongerdoeken en het avondmaalstel. 
Als de Grote Kerk gesloten is, blijft onze 
wijkgemeente nog voortbestaan en functioneren tot 
het einde van 2024.  
In deze tussenliggende periode bent u vrij te gaan 
waar u heen wilt, voor het volgen van de 
kerkdiensten. Wel hebben wij als wijkgemeente een 
‘herberg’ gevonden in de Pniëlkerk. Daar worden 
zondag 3 maart enkele van onze symbolen de kerk 
binnengedragen. Dat gebeurt tijdens een 
‘binnendraagdienst’ die wordt geleid door dominee 
Marco Montagne, waarbij onze predikant  Wiert 
Sarolea medewerking verleent. 
 

Rooster 
 
Vanaf dat moment  tot en met het einde van dat jaar is een gezamenlijk rooster opgesteld. 
Zoals nu gepland ziet dit er alsvolgt uit: de tweede en vierde zondag van de maand zijn de 
Bronnendiensten, al dan niet in de Pniëlkerk. De eerste en derde zondag van de maand 
kerken de Pniël wijkgemeente en wijkgemeente Grote Kerk samen in de Pniëlkerk. Die 
diensten krijgen de ene keer het karakter van de Pniël wijkgemeente, de andere keer het 
karakter dat overeenkomt met onze wijkgemeente. Met onze ambtsdragers, liturgie en 
organist. Onze cantorij doet dan mee, zoals gebruikelijk in de tijd van het jaar. Deze cyclus 
gaat door tot het einde van 2024. Dan wordt de Pnielkerk ook ‘losgelaten’ en keren wij 
samen met ook de NOACH en de Bleek als één Protestantse Gemeente Almelo terug in de 
dan verbouwde Grote Kerk.  
 
Uitvaarten 
 
Uitvaarten van onze wijkgemeente zijn in deze periode in de Pniëlkerk. Vergaderen doen wij 
als moderamen en bijvoorbeeld wijkkerkenraad in De Schouw.  
Eind 2024 stopt onze wijkkerkenraad, omdat dan één nieuwe kerkenraad voor de gehele 
Protestantse Gemeente Almelo aantreedt. Op dat moment stoppen wij ook als wijkgemeente 
Grote Kerk. Als wijkkerkenraad willen wij dan een gezellige bijeenkomst houden voor al onze 
gemeenteleden.    
De gemeenteleden van onze wijkgemeente de Grote Kerk stemden afgelopen zondag 3 
december unaniem in met dit hierboven genoemde voorgenomen besluit van onze 
wijkkerkenraad. Na afstemming met de Algemene Kerkenraad is dit een definitief besluit. 
Namens de wijkkerkenraad  
Ben ter Haar  
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Gastvrij ontmoeten 
De organisatie KomErBij creëerde een bijzondere plek op begraafplaats ’t Groenendael. Hier 
kunnen nabestaanden elkaar ontmoeten om hun gevoelens en rouwverwerking met elkaar te 
delen. Maar ook gewoon samen een kop koffie/thee drinken kan ook. Mini Egbersen en Kem 
Idi, gastvrouw en gastheer van KomErbij, staan elke dinsdagmorgen (10.00-12.00 uur) en 
donderdagmiddag (13.30-15.30 uur) klaar voor iedereen die langsloopt. Zij bieden een 
luisterend oor voor iedereen met verlies of rouw. Zij zoeken nog versterking. Wil je ook 
vrijwilliger worden bij KomErbij? Vraag naar Rosetta Accardi van Avedan, 
06-23929035, email: info@komerbij.nl 
 

Bronnendiensten: meer keuze  
Vanwege de periode van advent worden deze maand december geen 
bronnendiensten gehouden, in januari wordt de draad weer opgepakt. Elke 
tweede en vierde zondag is dan een bronnenzondag, of soms zelfs een 
bronnenweekend. Want vanaf januari wordt alles nog een beetje verder 
uitgebreid: dan is ook regelmatig een activiteit op de zaterdag. Zo is in 
januari een gezamenlijke maaltijd met een viering in kerkgebouw de Bleek en is in februari 
een zangdienst in de Pniëlkerk bij het begin van de lijdenstijd. Zo wordt meer keuze 
aangeboden. Natuurlijk kunt u altijd op de zondagmorgen naar een viering. Voor wie dat het 
fijnste is, blijft dat een mogelijkheid.  
Bovendien wordt geprobeerd het vaste patroon te doorbreken, zo worden de verschillende 
bronnendiensten anders over de kerkgebouwen verdeeld. Zo zijn in februari een 
ADA-viering en een Taizé-dienst in de Grote Kerk. Hierdoor wordt u uitgenodigd eens 
niet naar het eigen kerkgebouw, maar naar een van de andere kerken van onze Protestantse 
Gemeente Almelo te gaan. Zo mengen we meer en leren we elkaar beter kennen. Dan 
worden we gaandeweg steeds meer één gemeente. Het is even wennen, dat je moet kiezen 
wat je wilt. Dat zijn we in de schouwburg gewend, maar in de kerk niet zo. Wie liever niet 
kiest, kan gewoon op zondagmorgen naar de eigen kerk gaan, ongeacht welke bron aan bod 
komt. En wie het leuk vindt om te kiezen, heeft straks allerlei mogelijkheden! 
Algemene Kerkenraad 

 
Kerstfair Pniëlkerk 

Komende woensdag 13 december houdt de Stichting Vrienden van 
de Pniëlkerk van 16.00 tot 20.30 uur de traditionele Kerstfair in en 
rond de Pniëlkerk. Centraal in dit evenement staat het ontmoeten van 
elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje. U kunt ook uw 
avondmaaltijd bij ons gebruiken, als u houdt van erwtensoep, een 
broodje hamburger, of een lekkerewarme worst. Natuurlijk ontbreekt 
ook de glühwein niet en zijn er de traditionele oliebollen. Het geheel 
wordt omlijst met het geluid van enkele  Midwinterhoornbloazers 
Almelo Beeklust. Om 18.30 brengt het gospelkoor Onderweg in de 
kerk een mix ten gehore brengen van tijdloos en eigentijds Kerst-
repertoire. Wij willen van de Kerstfair 2023 een gezellige- en sociale activiteit maken, waarin 
ontmoeten centraal staat waarvoor ook leden van de andere wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Almelo zijn uitgenodigd. U bent van harte welkom. 
Organisatoren kerstfair 
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Kerstmiddag zaterdag 16 december 
Wees welkom in de Grote Kerk op zaterdag 16 
december van 14.30 tot 16.30 uur. Geniet onder het 
genot van warme chocolademelk of glühwein van de 
rust en de sfeer van kerst. De middag staat volledig in 
het teken van kerst en wat de betekenis daarvan is. Er 
zijn optredens van jongeren van scholengemeenschap 
Het Noordik met muziek en zang, net als  zanggroep 
Together van de NOACH. Daarnaast zijn er optredens 
van de violisten 
Sjoukje de Ruyter en Irma Roelofs, pianiste Daphne 
van 't Erve, leden van fanfareorkest Wilhelmina 
Almelo, van Elianne en Frank den Bakker op viool en 
piano. en van onze cantorij (samenzang). De 
kerstmiddag vindt voor de derde keer plaats, na 
eerdere succesvolle bijeenkomsten. Loop naar binnen, 
luister naar live muziek en zang, praat met anderen 
onder het genot van een drankje of steek een kaarsje 
aan. Neem gerust familie, vrienden en kennissen mee, 
want iedereen is van harte welkom! 

 
 

 
Adventsviering PCOB 
U bent van harte uitgenodigd voor de adventsviering van de PCOB. De gezellige middag van 
de ouderenbond in de foyer van de Pniëlkerk is woensdag 20 december en begint om 14.00 
uur, inloop vanaf 13.30 uur. Mevrouw Fien Venema verzorgt de meditatie. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Gerrit Rietveld, piano en Nanda Loohuis, dwarsfluit. Er is 
gelegenheid voor samenzang. Graag even opgeven of u komt, voor 17 december bij ons 
secretariaat: jnijmeijer43@gmail.com of via 06-22586248 

 
Pastorale hulp 
Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk 
verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. 
Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: Arie van Houwelingen: 
(0546 - 433 590), Sape Visser: (06 2939 1638), Wiert Sarolea: (06 2353 2866). 
Namens uw wijkgemeente Grote Kerk  
Ben ter Haar,  
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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