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Zondag 26 november, Eeuwigheidszondag  
 10.00 uur Dominee Wiert Sarolea 

‘Komende zondag vieren wij de gedachtenis van onze gemeenteleden die in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn overleden. We doen dat voorafgaand aan de voorbeden door de namen op 
te lezen en bij elke naam een kaars aan te steken. Het gedachtenismoment wordt omlijst met 
passende liederen. Daarna vieren wij het avondmaal. Het gedenken van de overledenen in 
de protestantse traditie is onstaan naar voorbeeld van de dienst in de katholica op 
‘Allerheiligen en Allerzielen’, op 1 en 2 november. Deze datum is ingevoerd door Paus 
Gregorius IV rond het jaar 840. De liturgische omgang met heiligen gaat echter terug op de 
tweede en wellicht eerste eeuw. In Syrië vierde men het feest al in de vierde eeuw en was de 
datum nauw verbonden met ─ hoe betekenisvol ─ de paasdagen. Het gedenken van de 
overledenen op ‘Allerzielen’ is derhalve een eeuwenoude traditie van de christelijke kerk. 
Oorsponkelijk was het een dag waarop de martelaren van de vroegchristelijke kerk herdacht 
werden die als heiligen werden beschouwd omdat zij tegen alle weerstanden en gevaren in 
hun geloof bleven belijden. In de middeleeuwen trad een splitsing op tussen allerheiligen 
en ‘allerzielen’. De laatste categorie werd op 2 november herdacht. Deze splitsing van 
overledenen in twee groepen botst met de protestantse traditie. Vandaar dat in de 
protestantse traditie alleen gesproken wordt van ‘allerheiligen’, en dat heeft bijbelse wortels. 
In het Nieuwe Testament worden alle gelovigen c.q. leden van de prille christelijke gemeente 
heiligen genoemd. Dat is terug te lezen lezen in de brieven van onder anderen Paulus. Ook 
komt de uitdrukking voor ‘aan de heilige en gelovige broeders en zusters in Christus’, in de 
Naardense Bijbelvertaling na te lezen. Door de overledenen van onze gemeente te 
gedenken geven we ook inhoud aan de Apostolische Geloofsbelijdenis waar immers ‘de  
gemeenschap der heiligen’ beschreven wordt als onderdeel van het geloof in de Heilige 
Geest. Met andere woorden: het gevoel van verbondenheid met wie ons voorgingen in 
geloof en dat zij geborgen zijn en blijven in Christus, mogen wij als een dierbaar geschenk 
ervaren van de Heilige Geest en wil een bron van troost zijn in gemis. Of weer anders 
gezegd: de momenten waarin wij verpozen in gedachten aan wie ons ontvallen zijn en 
dierbaar blijven, vormen geen losse herinneringen, maar zijn krachtens de Heilige Geest 
uitdrukking van een ervaren gemeenschap met levenden en doden. Zo’n moment zullen wij 
aanstaande zondag proberen op te roepen door het ritueel van de gedachtenis te 
voltrekken’. 
Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis, lector is Kees Blok, met medewerking van 
de cantorij. 
Wiert Sarolea 
 
De liturgie van deze kerkdienst vindt u ook onder  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  en op onze website 
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina 
De viering is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo 
 

 
Na de dienst wordt samen koffiegedronken in De Schouw. 
 
De kindernevendienst is deze zondagmorgen in de Pniëlkerk en in kerkgebouw 
De Bleek. 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo


 
 

 
2 

 
 
 
 
 

Gemeenteberaad 3 december 
De wijkkerkenraad van de Grote Kerk nodigt u graag uit voor het gemeenteberaad, zondag 3 
december na afloop van de kerkdienst om 10.00 uur in De Schouw.  
In het kader van Loslaten & Opnieuw beginnen, waarbij wij vanaf eind 2024 als één 
Protestantse Gemeente Almelo verder gaan, wordt de Grote Kerk verbouwd. Dit betekent dat 
wij als wijkgemeente vanaf eind februari 2024 geen gebruik meer kunnen maken van deze 
kerk. Wij hebben voor deze periode van de verbouwing een ‘herberg’ gevonden in de 
Pniëlkerk. Daar worden vanaf maart 2024 tot en met het einde van dat jaar met de regelmaat 
van de klok vieringen gehouden die het overeenkomen met het karakter van onze diensten 
in de Grote Kerk. Onze ambtsdragers, bijvoorbeeld, werken hieraan mee.  
Het proces begint als wij zondag 25 februari met een kerkdienst de Grote Kerk ‘loslaten’ en 
onze symbolen (denk aan bijvoorbeeld de kanselbijbel) de kerk uitdragen.  
Over dit alles heeft de wijkkerkenraad een voorgenomen besluit genomen, dat wij zondag 3 
december tijdens het gemeenteberaad graag met u willen delen. 
Namens de wijkkerkenraad  
Ben ter Haar  

 
Scriba Algemene Kerkenraad gezocht   
De Algemene Kerkenraad (AK) van onze Protestantse Gemeente Almelo is op zoek naar 
een scriba en/of notulist; voor in elk geval een periode van een half jaar vanaf 1 januari 2024; 
met mogelijke verlenging tot eind 2024. Wilt u meehelpen om ‘de nieuwe PGA’ vorm te 
geven en past secretariaatswerk, waaronder het afhandelen van mailverkeer, het maken en 
uitwerken van notulen en het voorbereiden van vergaderingen bij u? Neem dan contact op 
met de heer Aart Ek, voorzitter van de AK (voorzitter.ak@pga-almelo.nl, 06-51548298). Wilt 
u eerst meer informatie? Bel of mail dan met Dinant Pas (scriba@pga-almelo.nl, 06-
22235964). 
Algemene Kerkenraad 

 
Kerstmiddag zaterdag 16 december 
Wees welkom in de Grote Kerk op zaterdag 16 december van 14.30 tot 16.30 uur. Geniet 
onder het genot van warme chocolademelk of glühwein van de rust en de sfeer van kerst. De 
middag staat volledig in het teken van kerst en wat de betekenis daarvan is. Er zijn 
optredens van jongeren van scholengemeenschap Het Noordik en van zanggroep Together 
van de NOACH. Daarnaast zijn er optredens van pianiste Daphne van 't Erve, leden van 
fanfareorkest Wilhelmina Almelo en van onze cantorij (samenzang). 
De kerstmiddag vindt voor de derde keer plaats, na eerdere succesvolle bijeenkomsten. 
Loop naar binnen, luister naar live muziek en zang, praat met anderen onder het genot van 
een drankje of steek een kaarsje aan. Neem gerust familie, vrienden en kennissen mee, 
want iedereen is van harte welkom! 
 

Pastorale hulp 
Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk 
verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. 
Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: Arie van Houwelingen: 
(0546 - 433 590), Sape Visser: (06 2939 1638), Wiert Sarolea: (06 2353 2866). 
Namens uw wijkgemeente Grote Kerk  
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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