PASEN 2023 — Wildernis WORDT PAASTUIN

Het Evangelie van Pasen: “Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft...”
klinkt voor het eerst in een tuin. Daar ontmoet Maria uit Magdala de Levende Heer (Johannes
20). Vandaar dat we dit jaar, in de paasvieringen, stilstaan bij het thema “tuin”.

In het Eerste Testament komt het woord “paradijs” maar drie keer voor en dan in de betekenis
van “tuin” of “park”. De term komt uit het Perzisch en is pas laat, in de zesde eeuw voor
Christus, in het Hebreeuws opgenomen. De Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel, de
zogenoemde Septuaginta (derde eeuw voor Christus), reserveert de term voor de Hof van
Eden, zoals die in het scheppingsverhaal voorkomt. Het paradijs dus als de tuin Gods,
klaargemaakt voor de mens, die eruit verdreven werd, omdat hij “als God wil zijn”, zelf wil
uitmaken wat goed en wat kwaad is.

In een olijffgaard, die Getsemané heet, verkeert Jezus in tweestrijd, vraagt Hij Zich af welke
weg Hij heeft te gaan. Eenmaal gestorven wordt Hij begraven in een graf in een tuin, in de
oliifgaard van een zekere Jozef van Arimathea. Zoals opgemerkt: Maria uit Magdala ontmoet
de Levende in een tuin. Vroeg in de morgen bij het opgaan van de zon. Symbolischer kan het
niet. Ad den Besten verwoordt veelzeggend:

Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht
ons allen lang tevoren.

U ziet: Pasen speelt in een tuin. In Johannes 20 ziet Maria uit Magdala Jezus voor de tuinman
aan. De Heer roept haar bij haar naam, wekt haar en ook ons tot leven. Op Pasen begint de
schepping opnieuw, van voren af aan.
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Op 6 april vieren we Witte Donderdag (19.30 uur). Pasen is afgeleid van “Pascha”, de
Griekse term voor Pésach, het Joodse feest van de ongezuurde broden en het paaslam. De
paasviering begint op dat moment, “de avond vooraf’ waarop Jezus met Zijn vrienden het
bekende Exodusverhaal van de uittocht vierde (zoals zoveel Joodse families met hen) en dit
verhaal verbond met Zichzelf. Brood en wijn namen en nemen bij deze maaltijd een belangrijke
plaats in. Jezus heeft brood en wijn op Zijn eigen uittocht, op Zijn dood en opstanding
betrokken. Eén en ander gedenken we rondom de avondmaalstafel. We lezen Genesis 3:1-8,
(1 Corinthiérs 11:23-26) en Johannes 12:24-25.

De vrijdag, die een Goede Vrijdaqg (19.30 uur) zou worden, wordt bepaald door het staan
onder het kruis. Na Genesis 3:8-13 luisteren we naar het lijdensverhaal volgens Mattels. De
liederen in deze dienst verwoorden onze emoties. In de Messias wordt een wereld in nood
getekend, worden we geconfronteerd met het lilden dat mens en schepping treft, met de
verborgenheid van God. In stilte, terwijl het buiten al donker begint te worden, verlaten we de
kerk. In deze dienst kunt u een meegebrachte roos leggen bij het kruis.

De stilte, waarvan sprake is, duurt op Stille Zaterdag. Er is
onherroepelijk een einde gekomen aan het leven van Jezus. Het
laatste wat mensen Hem kunnen geven is een graf. De dood,
wat dood- en lamslaat, schijnt het laatste woord te hebben. Op
Stille Zaterdag beseffen we dat Jezus een gevecht met de dood
Zelf levert. Dat gevecht speelt zich buiten ons af. Wij kunnen er
enkel de vruchten van plukken als God overwint. De paaswake
(21.00 uur) begint in een donkere kerk. Vanuit de stilte, de ontzetting over ons mens-
zijn, vanuit het donker, groeien we mee naar het licht. “Licht van Christus ... ... ” zingen we
op het moment dat een diaken met de brandende paaskaars verschijnt. Met onze kleine
kaarsen geven we het licht aan elkaar door. Dusdoende vieren we: God laat Zijn schepping
niet los, haalt haar door het donker heen. Tevens worden we herinnerd aan onze doop: we
mogen opstaan tot een nieuw leven. “Leven” dat breken en delen wordt. Zo vertellen opnieuw
brood en wijn. We lezen Genesis 1:1-5 en 3:22-24. Op het rooster staat als evangelie Mattels
28:1-10. We beginnen iets eerder te lezen: in Mattels 27:62.

Zondag 9 april, op_Paasmorgen (10.00 uur) vieren we, in alle uitbundigheid, het feest
van de opstanding. Het is de eerste dag van een nieuwe scheppingsweek. De
oudtestamentische lezing uit Genesis 2:8-17 komt op deze eerste dag in een nieuw licht te
staan. De wereld, bedoeld als tuin om in te leven — de hof van Eden — is herschapen. De
nieuwe Adam, de Opgestane wandelt er in rond en is er bezig. Hiervan horen wij in het
paasverhaal van de evangelist Johannes, hoofdstuk 20:1-18. In aansluiting met de vieringen
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, zal ook op eerste paasdag het thema
van de ‘tuin’ centraal staan.

Dominee Wim Blanken en dominee Wiert Sarolea zijn de voorgangers in de paascyclus.

De wijkkerkenraad wenst u goede paasvieringen toe.

De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Zie ook nze website https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
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Kerkdienst over identiteit j N
‘Zondag 16 april is in de Pniélkerk een speciale dienst met als ’

thema ‘identiteit’. Deze dienst wordt georganiseerd door Jolien, Jeugdwerk Protestantse Gemeente Almelo
Ellemieke, Ebony, Vincent en André. Wij kennen elkaar al

geruime tijd en spreken zo nu en dan op een zondag af, waarbij we diepgaande gesprekken
hebben over geloof en andere zaken die ons bezighouden. Ook hebben wij vorig jaar doop
en belijdenis mogen doen in de Pniélkerk. Met veel plezier hebben wij destijds de dienst
samengesteld. Nu leek het ons een leuk om hier een vervolg aan te geven. Hierbij kwamen
wij uit op het onderwerp “identiteit”. Onderwerpen die aan bod komen zijn: ‘Wat is identiteit?’
‘Wat zegt de Bijbel over identiteit?’ ‘Is het geloof van invioed op identiteit?’

Op deze vragen is geen pasklaar antwoord te vinden. Graag zouden wij met jullie hierover
willennadenken in een vrolijke dienst vol met muziek (o.a. het koor Onderweg). De dienst is
voor jong en oud en iedereen is welkom. We gaan er met z’n allen een leuk feestje van
maken! Zien wij jullie zondag 16 april 2023 om 10:00 uur in de Pniélkerk?’

Hartelijke groeten, Jolien, Ellemieke, Ebony, Vincent en André.

Vandaag...

John Veldhuis is trouw lezer van onze Nieuwsbrief. John is
theatermaker en maakt gedichten.

Vandaag.....

Ik heb vandaag een mens ontmoet
met liefde in zijn ogen....

Hij gaf me het vertrouwen terug

en ik ging opnieuw geloven...:

dat alles tot je terugkeert

wat je in liefde en vriendschap doet...
Er leven engelen op aarde....

Ik heb er een ontmoet.....

John Veldhuis

Pastorale hulp

Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk
verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U
kunt hen bereiken:

Arie van Houwelingen (0546 - 433 590)

Sape Visser (06 2939 1638)

Wiert Sarolea (06 2353 2866).

Namens uw wijkgemeente Grote Kerk
Ben ter Haar, scriba.qrotekerk@pga-almelo.nl
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