
Zesde zondag na Epifanie, 11 februari 2024, – 

Quinquagesima - Grote Kerk Almelo  

 voorganger: ds. W. Sarolea 

organist: Henk Kamphuis; lector: Gerry Konijnenbelt 

met medewerking van de cantorij 

DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Woord van welkom en mededelingen 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                                   allen gaan daarna staan 

 

Bemoediging en drempelgebed: 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

v: God van ons hart, breek door in ons bestaan 

met uw licht, met uw kracht, 

met uw warme liefde. 

Want zo is Hij verschenen, 

uw Zoon en onze zon. 

a: LAAT DAT LICHT UITSTRALEN 

IN VERHELDERENDE WOORDEN, 

IN VERWARMENDE DADEN, 

WANT GIJ ZIJT VOOR ONS ALLEN 

EEN HEILZAME GOD. 

AMEN 

 

Openingslied 

Antifoon: lied 514d 

I cantorij; II allen  

Liedboek: lied 31 2 en 3 

Antifoon allen 

                                                                                                                                          allen gaan daarna zitten 



Kyrie en Gloria: 

v: […] 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, 

want zijn goedheid is zonder einde: 

 

c: cantorij a: allen 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 

a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 5, 1 - 15 

l: …. Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: lied 117c  

 

Lezing uit de brieven: 1 Korinthe 9, 24 - 27 

l: …. Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 727 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Lezing van het evangelie 

v: evangelielezing: Marcus 1, 40 - 45 

Acclamatie: Liedboek 339a 



Uitleg en Verkondiging 

 

Schriftlied: lied 533 1,2,3,4 en 5 

 

Gebeden 

-Voorbeden 

v: ….. 

…, zo bidden wij samen: 

Liedboek 368c 

-Gebedsstilte 

-ONZE VADER 

Gebed over de gaven 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Slotlied: lied 909 1,2 en 3 

 

Wegzending en zegen: 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

zondag 11 februari 

Kerk in Actie - Noodhulp 

Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen 

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt 

uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 

veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrie , Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier 

wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die 

hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. 

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk 


